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Fragment 2 uit De rest van ons leven van Els Beerten
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Lesmateriaal bij De rest van ons leven  
van Els Beerten  

  Opdracht 1
Voor deze opdracht werk je in tweetallen. Lees fragment 1.
In dit fragment leer je diverse personages kennen. Wie zijn ze precies?

• Maak samen een woordweb op een groot vel papier. Op het blad schrijf je deze namen ver 
uit elkaar: 
- Alfredo Santoro 
- Pietro Santoro 
- Carlotta 
- Gloria 
- Luigi 
- Roberto 
- La Sorella 

• Schrijf bij elk personage wat je van hem of haar weet.
• Schrijf bij elke naam hoe je hem of haar leert kennen.
• Geef met lijntjes aan wie elkaar kennen en schrijf op elke lijn wat de relatie is.
• Over welk personage zouden jullie meer te weten willen komen? Waarom?
• Soms worden personages krachtig, bijvoorbeeld door één zin, gekarakteriseerd. Zie deze 

voorbeelden: 
- Over Roberto wordt gezegd: Mannen als Roberto kennen de grond onder hun voeten, ze 
hebben hem daar eigenhandig gelegd. (p. 8) 
- Over La Sorella: Langere armen dan La Sorella heeft niemand. (p. 22) 
Wat zegt deze zin over Roberto en wat over La Sorella? Bespreek het samen.

  Opdracht 2
Bekijk deze video: Schooltv - eenvandaag in de klas Spaanse Griep.
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-spaanse-griep/#q=spaanse%20griep

Beantwoord daarna onderstaande vragen:
• Wat ben je te weten gekomen over de Spaanse Griep?
• Waarom kwam de Spaanse Griep vaak bij soldaten en mijnwerkers voor?
• In hoeverre wordt het leven van Alfredo beïnvloed door de Spaanse Griep?
• Waarom zou Els Beerten ervoor gekozen hebben deze historische gebeurtenis te verwerken 

in De rest van ons leven?

https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-spaanse-griep/#q=spaanse%20griep
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  Opdracht 3
Halverwege het boek verandert het perspectief. Dat zie je in fragment 2. Je bekijkt het verhaal 
ineens vanuit een ander personage. Lees fragment 2 goed door.

• Het perspectief in fragment 2
 -  In het tweede fragment bekijk je het verhaal vanuit de ogen van een kind. Waaruit blijkt 

dat volgens jou? Geef drie goede voorbeelden.
 -  In hoeverre krijg je door dit kinderperspectief een goed en betrouwbaar beeld van de 

situatie? Leg je antwoord uit.

• Vergelijking van perspectieven
 - Vergelijk het perspectief in fragment 1 met het perspectief in fragment 2.
 - Welke verschillen zie je?
 - Wat is het effect van deze verschillen?
 
•  Lees het hoofdstuk ‘Weg’ uit fragment 1 nog eens. In dit hoofdstuk en in het hoofdstuk 

‘Caro mio’ zie je dezelfde gebeurtenis, maar dan door andere ogen.
 - Hoe komen deze hoofdstukken op je over? Welke verschillen vallen je op?
 - Waarom zou de schrijver hiervoor gekozen hebben, denk je?

•  Recensent Jürgen Peeters schreef over deze perspectiefwisseling het volgende: 
 
De vele korte scènes, weliswaar aan Vito als verteller aangepast, blijven echter los zand. Beerten 
krijgt de juiste toon niet te pakken om Vito’s gevoelens – heimwee, angst, verlatenheid – te vatten. 
Van de grote wereld uit Fredo’s verhaal naar de kleine wereld van Vito; het is even aanpassen. Vito’s 
groeipijnen worden minutieus verbeeld waardoor het verhaal te weinig uitdaging biedt om echt te 
blijven boeien. 
 
www.tzum.info 
 
-  Schrijf een korte reactie op deze uitspraak van Peeters. Ben je het met hem eens of niet? 

Waarom?

  Opdracht 4
In De rest van ons leven vind je veel bijzondere uitspraken die je kunnen doen nadenken over het 
leven, over liefde, over verlies en afscheid. Hieronder vind je er enkele:

  Elke oorlog trekt de wereld scheef, een oorlog op wereldschaal doet dat nog eens in het veelvoud.  
(p. 9)

 Probeer het maar eens, een kind grootbrengen met uitgestoken hand. (p. 15)

  Onthoud het, figlio mio: in welk land we ook zijn, welke taal er ook gesproken wordt, de mensen 
willen overal hetzelfde: gelukkig zijn. (p. 17)
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 Wat een leven moet het zijn om zo veel te verzwijgen. (p. 291)

  We lopen allemaal verloren, Carlotta. Het is wat mensen overkomt als ze van wereld veranderen. 
(p. 292)

 Alles kan niet altijd nog. (p. 294)

•  Zoek zelf nog vijf uitspraken uit De rest van ons leven die jij mooi vindt en die je laten 
nadenken over het leven. 

•  Schrijf een gedicht waarin een belangrijke gebeurtenis uit De rest van ons leven centraal staat. 
Gebruik in dit gedicht je twee favoriete uitspraken.

  Opdracht 5
Alfredo en zijn vader bouwen als migranten hun leven op in Engeland. 

• Beantwoord voor jezelf onderstaande vragen (noteer de antwoorden kort):
 - Hoe worden Alfredo en zijn vader in eerste instantie ontvangen in Engeland?
 - Op welke manier integreren zij wel of niet in de Engelse samenleving?
 - Wat verandert er door de start van de Tweede Wereldoorlog als het gaat om de acceptatie 
    van Alfredo en zijn vader in Engeland?
 - In hoeverre reageert Alfredo anders dan zijn vader op de veranderende omstandigheden? 

• Lees daarna deze alinea uit De rest van ons leven: 
 
Een mens is nooit van suiker. Van vlees en bloed, dat zijn we allemaal, met een hart dat klopt en 
niet te stillen valt. Daarom kruipen we in boten, steken we oceanen over, hopen we op warme 
bedden, stappen we in treinen om elders de mijn in te kruipen, slapen we in schuren en ruimen we 
de rommel van anderen op. En terwijl we dat doen, zien we achter ons de horizon een lijn trekken 
onder wat is geweest, en we hopen dat het wonder gebeurt, dat een mens opnieuw kan beginnen. 
Terwijl het niet kan. Alles wat ooit was, is er nog altijd. Een mens gaat verder met altijd meer. Hij 
laat helemaal niets achter. 
En misschien is dat zijn groot geluk. 

• Schrijf op wat deze alinea volgens jou betekent en of jij vindt dat deze tekst klopt of niet

Sommigen stellen dat er op dit moment een vluchtelingencrisis gaande is. Door oorlog en 
honger slaan veel mensen op de vlucht en komen naar Europa.

• Voer in een viertal een korte discussie waarin deze vragen centraal staan:
 -  Kun je de manier waarop Italianen in Engeland behandeld worden in De rest van ons 

leven vergelijken met de manier waarop vluchtelingen nu in Europa behandeld worden? 
Waarom wel of niet?

 -  Welke lessen kun je uit De rest van ons leven halen als het gaat om goed omgaan met 
vluchtelingen?


